Doel van het project
De leerlingen in de groepen 7/8 van de
basis-scholen ervan bewust maken dat

de vrijheid en gelijk(waardig)heid, die wij

sinds de Tweede Wereldoorlog in ons

land ervaren, niet vanzelfsprekend zijn.
De geschiedenis leert ons dat we deze
moeizaam verworven wardaen iedere

dag Opl’liCU.W moeten waar maken. Om te

beginnen door respectvol om te gaan
met elkaar en met de (‘vreemde’)
ander(en).

Onderdelen van het project
*voorbereidende geschiedenisles
door eigen leerkracht
*bezoek aan voormalige synagoge en
moskee in Lochem
*gastles op school door een gastspreker
met persoonlijk verhaal over de Tweede
Wereldoorlog of recente
conflicten en vredesmissies
*gezamenlijke bus-excursie naar
het Herinneringscentrum

Kamp Westerbork.

Financiering van het project
De kosten van het project worden
gedragen door schenkingen en financiéle
acties die we jaarlijks organiseren,
waaronder een statiegeldflessenactie,
bridge drive, concert, boekenbeurs met
kleine markt en gebakkraam.

“Kinderen laten kennismaken met het
verleden om zo mogelijk fouten in het
heden en de toekomst te voorkomen”

Stichting
Westerbork
Scholenproject
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“Kom vanavond met verhalen

hoe de oorlog is verdwenen
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www.westerborkscholenproject.nl.

en herhaal ze vele malen
alle malen zal ik wenen ...”

(Leo Vroman)



Bezoek aan synagoge en moskee. Gastles op school door een gastspreker.  Excursie naar het Herinneringscentrum
Kamp Westerbork.

Leerlingen bezoeken in het Museum
de doorlopende tentoonstelling over de

Een vrijwilliger van de voormalige Een WO ll-overlevende deelt zijn bieden | borl
synagoge vertelt over het wel en wee van persoonlijke oorlogservaringen geschiedenis van Doorgangskamp Westerbork.
dejoodse geloofsgemeenschap in Lochem. met de leerlingen
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Wilt u ons project ook steunen?
U kunt een eenmalige gift overmaken naar
NLo3 RABO 0309628075 (KVK: 55543588)
Voor eenjaarlijkse bijdrage kunt u contact

opnemen met onze secretaris Op het voormalige kampterrein
mevr. PC. van Waveren Hogervorst leggen leerlingen een bloemstuk bij het
Leerlingen krijgen uitleg over de Islam jw.van.waverenhogervorst@hetnet.nl monument van de102.000 stenen

in de Selimiye moskee in Lochem. tel: 0575-556859 en ze houden twee minuten stilte.



